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- 
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eya arkamızda 
eye inanacağımızın 
nizi gözden kaçırdık. Beyaz 
“halde akılsızca takip ediyor! Bunu nasıl 
dan nasıl kurtarırız? ... karşılaştığımız engeller 


Bugün çocukluğuma ve çocuklarıma dönüp baktığımda ne kadar masum ve özgür düşünceye sahip olduğumuzu 


hatırlıyorum. Çocuklarda doğal bir merak vardır ve toplum bunu engellemeye çalışana kadar zihinleri tam gaz çalışır. 


Çocuklar sürekli etrafa bakıyor; kafaları dönüyor; Nesnelere ve olaylara her zaman dikkat edin 
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uyandırıcıdır ve sürekli öğreniyor ve büyüyor...ta ki toplum onları'durdurmaya ve düşüncelerini yeniden yönlendirmeye çalışana 
kadar. Çocuklar kötü bir alışkanlık edindiğinde onları düzeltmemiz, onlara doğru olanı söylememiz, vurgulamamız ve doğrü'yolü 
anlayana kadar bu dersi defalarcatekrarlamamiz gerekir: Benzer şekilde, Beyaz insanlara da bu kötü alışkanlığı öğrenmiş 
çocuklar gibi davranmaya başlamalıyız. Onlara neyin doğru ve doğru olduğunu söylemeliyiz; yanlışları ve kendilerine söylenen 
yalanları açıklayın, bu bilgileri vurgulayin ve yineleyin. En önemlisi Beyaz insanlarımızı, Irksal Hayatta Kalmamıza karşı olan en 
büyük olumsuz etkiye, yani Yahudilere maruz bırakmalıyız! Kayıp Beyazlarımıza medya, hükümet, okullar ve bankalardaki Yahudi 
etkisini anlatmalıyız. Bu sistemleri Yahudiler yönetiyor... haberlerin sahipleri onlardır - ana akım medyanın yalnızca bildirilmesini 
istedikleri şeyi haber yapmasına izin veriyorlar... bakın İsrail'in haberlerde ne kadar haber yaptığını görüyoruz ve dünya çapında 
Beyazların mücadelesini nasıl hiç duymuyorsunuz örneğin Güney Afrika'da); hükümetin İsrail'e'neredeyse sınırsız bir çek defteri 
sağlayarak nasıl destek olmaya odaklandığına, hükümetin her zaman bankacılık sistemlerini nası! gözetlediğine ve onların 
başarısız olmamalarını nasıl sağladığına bakın — bu arada onlar vergi almaya ve almaya devam ediyor. Beyazların zorlukla 
kazanılan parasını, yalnızca her azınlığa özgürce ve açık bir el ile vermek üzere dağıttı; okullarımız çeşitliliği, eşcinselleri, azınlığı 
kabul etmeyi teşvik ediyor, İspanyolca dilinin öğretilmesini zorunlu kılıyor, sanal sahtekarlığı öğretmeye zorlanıyor... ve liste 
uzayıp gidiyor. Beyaz Irk olarak bizim üstesinden gelmeye çalıştığımız şey bul Her zaman şunu hatırla... Beyaz Irk için'iyi olan en 


yüksek erdemdir, Beyaz Irk için kötü olan ise en büyük günahtır.” 


Bu engelleri aşmak kolay değil ama Irksal Hayatta Kalmamızı sağlamayı amaçlıyorsak bu yapılmalıdır; eğer insanların aklını doğru 
yola sokmak istiyorsak; Eğer bütün bu yalanları ve yalanları ortaya çıkarmaya niyetliysek. İlk başta zordur ve insanlar direnir ve 
birçok kez kırılır. 2000'yılı aşkın bir süredir zihinlerimizin beyni yıkanıyor ve Beyaz Halkların düşüncelerini düzeltme görevi bir 
gecede gerçekleşmeyecek. 

Bazen küçükten başlamalı ve bir kişinin tek bir fikri benimsemesini sağlamalıyız ve oradan, tıpkı bir ağacın yapraklarının 
ilkbaharda çiçek açması gibi, fikirler de büyümeye başlayacaktır. Ne kadar dirençle karşılaşırsak karşılaşalım cesaretimizi kıramayız 
çünkü eğer durursak —- BAŞARISIZIZ! 


Beyaz insanlar büyük resmi - Irksal Hayatta Kalmamızı - hatırlamalı. Beyazlar gözlerimize konulan at gözlüklerini kaldırmalı. 
Yaratıcılar olarak biz, Beyaz kardeşlerimizin gerçeği görebilmeleri, geleceğimizi görebilmeleri, hayatta kaldığımızı görebilmeleri 
için bu at gözlüklerini sökmeliyiz! "Beyaz Irk'ın bu gezegendeki varlığını her zaman garanti altına almak ve güvence altına almak 
her neslin açık görevi ve kutsal sorumluluğudur." Biz Beyaz Irk olarak bekleyemeyiz... hemen harekete geçmek bizim 


sorumluluğumuzdur! 


RAHOWA! 


Kardeş Dennis 
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1951 yılında ailemin en büyüğü olarak doğdum; babası bir arazi geliştiricisi ve mimarı; annesi ilkokul öğretmeni. Ben Alman, 


İngiliz, İrlandalı ve İskoç atalarının soyundan geliyorum. 5. büyük büyükbabam Henry 5. Cobb, 1632 yılında Anne gemisiyle 
Kent İngiltere'den Plymouth'a geldi. Üçüncü büyük amcam, 1861'de Montgomery Konvansiyonu'nun başkanı olan Howell 
Cobb'du; yani Konfederasyonun kurucularından biri olduğu söylenebilir. Yaklaşık 11 ve 12 yaşlarımda sık sık gazeteleri, 
birçok dergiyi (büyük fotoğraf dergileri Look and Life) ve özel yayınları da okumaya başladım. 13 yaşındayken bilim kurgu 
beni büyüledi. Bu elbette internet öncesiydi. Gençler için hayal etmesi bile biraz zor sanırım. 


George Lincoln Rockwell Associated Press tarafından sık sık ön sayfa haberlerinde yer aldı. 1964 ve 1965 yıllarında ben 
12-14 yaşlarındayken büyük ve şiddetli ırksal isyanlar yaşandı. 
Dolayısıyla bu olaylar beni çok etkiledi. Rudolf Hess'in Spandau'daki fotoğraflarına saatlerce baktığımı hatırlıyorum. Bana 


mantıklı gelmedi. Hiçbir yetişkin bana neden yaşlı bir insanın olduğu konusunda (bana göre) tatmin edici cevaplar vermedi. 
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ve çelimsiz adam, çağlar boyunca milyonlarca kişinin yaptığı gibi yalnızca savaştayken devasa bir hapishanede 


tutuluyordu. Bir keresinde, yaklaşık 11 yaşındayken, çok seyrek gittiğimiz büyük ve etkili bir Metodist kilisesinden eve 
dönerken, Bach olduğundan emin olduğum bir müzik çalmışlardı. Kimse bana bunun ne olduğunu açıklayamadı. 
Anneme insanların neden 600 yıldan fazla yaşadığını ve şimdi bu kadar çabuk ayrıldığımızı sordum. 

(Referans: http://bit.Iy/ZVA4T9R) Sevdiklerimin çok çabuk gitmesinden endişeleniyordum. Sadece "şşşt" dedi ve sonunda 
ben de Tanrı için yeterince iyi olmadığımızı ve bu yüzden bunu bize yaptığını söyledim. Annemin sorun hakkında iyi 
hissetmesini istedim. Denetleyicilerimiz tarafından bize aşılanan olağan saçmalıklar, ama sanırım ben o zaman bile 
neredeyse hepsinden daha sinirli ve ikna olmamıştım. 


Diğer şeylerin yanı sıra, youtube'un beyaz yanlısı bir versiyonu olan Podblanc'ın kurucusu olarak tanınıyorsunuz. Sen de 
bu yüzden çok sıkıntı yaşadın, hatta bir süre hapsedildin, site de kapatıldı. Yakın zamanda Podblanc yeniden faaliyete 


geçti, bunun için ne planlıyorsunuz? 


Artık Web 3.0'ı androidler ve iOS oluşturuyor. Tüm sitelerdeki web ziyaretlerinin yaklaşık 9060'nın mobil cihazlardan geldiğine inanıyorum. Son 
zamanlarda okuduğum bir teknoloji istatistiği olmasına rağmen bu bana yüksek görünüyor. Teknoloji sitelerini okumak bana keyif veriyor. 
Mobil uygulamalar yapmaya yönelik bir program olan PhoneGap'im var ve Javascript öğrenmeye çalışıyorum. 

Agis (Goyfire'dan, Alex Linder'la birlikte) ve ben ilk başta 2007'nin başlarında internete girdiğimizde telefon kameralarıyla 
örneğin Paris'teki Beyazların ayaklanan veya Beyazları döven zencileri ve Müslümanları filme alıp bunları yükleyeceğini 
ummuştuk. Tüm büyük Avrupa ve ABD başkentlerinden son dakika haber videolarını almayı umuyorduk. You Tube'dan 
sadece 2 yıl sonra çevrimiçi olmamıza ve Tom Metzger ile benim canlı yayın yapmamıza rağmen (yalnızca kayıt yoluyla 
değil) pek de öyle olmadı. Economist dergisi Podblanc.com'u da ele aldı. Agis, son dakika haber videolarını dakikalar 
içinde Google'da ilk 10 veya 20'ye koyma yeteneğimiz nedeniyle, hükümetin, milletvekillerinin, paranın, ordunun, yani 
toplumun liderlerinin en üst 01'lik kesimi tarafından okunduğumuzu söylerdi. Bu doğruydu/doğruydu. Google, video 
sitelerine alışılmadık derecede yüksek bir algoritma atar. 


Daha önce de belirttiğim gibi son birkaç yıldır yetkililer yüzünden, Podblanc yüzünden yetkililerle çok sıkıntı yaşadınız, 


ondan önce de Matt Hale davası yüzünden tacize uğruyordunuz. Bütün bunlara rağmen hâlâ buradasın. Bu deneyimler 


hakkında bize neler söyleyebilirsiniz, özellikle de bu nedenle sık sık hareket etmek zorunda kaldığınız için. 


Alex Linder hepimizin yaptıklarıyla ilgili en kısa ve öz alıntılardan birine sahip: "İşler 


o kadar kötü ki, bazı ülkelerde Yahudileri eleştirdiğiniz için sizi hapse bile 
İli atmıyorlar!" Ayrıca yaptığımız şeyin sadece bir nebze zeka ve gerçeği açıkça 
ele alma isteği gerektirdiğini de söylüyor. Yapmamak daha da dehşet 
verici. Tam olarak söylemek gerekirse, genç yaşlarımdan beri, pek çok 
Hıristiyan'ın söyledikleri doğruymuş gibi davranmasından korkuyordum... 
Çocukluğumda etrafımda olan bu kadar çok kişinin kaderimi kontrol 
ettiğini bilmek... korkutucu suratlı zombiler gibi, ki hiçbir zaman var 
olmayan İsa da buydu, hahaha - Michael Jackson benzeri bir Gerilim 
filmi zombisi! 

Yahudi masalları o zamanlar kitleleri kontrol ediyordu, tıpkı 
Hollywood'un küresel sahte Rothschild para sistemi ve dini/ 
kurumsal sahtekarlığın şimdi yaptığı gibi. 

Finlandiya akıl hastanesinde zenciler (en çok siyah ekvatoral 


zencileri severler) çoğu Finlandiya'da kalma şansına sahip oluyor. Bir zamanlar güzel kızlar gelip masa oyunları oynuyorlardı 
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sığınmacılarla. Bir kız, çapak kafalı bir zenciyle oyun düşene kadar yığın blok oynuyordu. Daha sonra 

veda etti. Böylece birkaç adım ayrıldıktan sonra ona geri döndü ve bir sandalyeye otururken başını göğsüne kucakladı ve sanki 
jigatavşan sevimli küçük bir Beyaz bebekmiş gibi kız bebek konuşmasıyla veda ederek durdu! Yanımda sığınma arayan Belaruslulara 
şöyle dedim: "Kucaklaşmamız ve hoşçakalımız nerede!?" 

Hepsi güldüler ve espriyi anladılar. 

Beni Tallinn'e giden feribota götüren Finlandiya polisleri evraklarımı görünce birbirlerine kaygılı bir şekilde baktılar. "Sorun ne?" diye 
sordum. "Burada on yıl boyunca AB Avrupa'ya geri dönemeyeceğiniz yazıyor." "Evet, öyle mi?" dedim. "Bunu daha önce hiç böyle bir 
şeyde görmemiştik. Bunu yalnızca katiller, banka soyguncuları ve tecavüzcüler için görüyoruz." Daha sonra hepimiz arkadaş olduk ve 
bana, groidlerin, refakatçi eşliğinde sınır dışı edilmek üzere Afrika'ya inmeden hemen önce, uçaklarda kendileriyle nasıl yumruk 


yumruğa kavga etmeye başladıklarını anlattılar. İyi şeyler. 


Helsinki hapishane komutanı, sörfçü görünümlü polis ve kadın ve erkek beni akıl hastanesinden aldıktan sonra neden orada 
olduğumu bilip bilmediğimi sordu. "Muhtemelen internet" dedim, o da elimi sıktı ve hoş geldin dedi 

beni büyük şehir hapishanesine! hahaha Estonya'da, birkaç hafta bodrumda kaldığımda, 1,75 cm'lik dev muhafız Sven devasa çelik 
kapıyı açar ve selam vererek neşeli bir sesle şöyle derdi: "Günaydın Dr Lector! 

İyi uyudunuz mu efendim?" (Yamyam Hannibal film serisinden) Ha ha - o bir ırkçıydı ve beni oraya getiren AB Yahudilerinin 
kontrolündeki sistemle dalga geçiyordu. O da bir Podblanc hayranıydı. yüksek tonlu İngiliz-İngiliz aksanıyla (vurduğu Podblanc Angry 
Aryans şarkısı hakkında konuşarak) "Zenci Seven Fahişe! Çok güzel şarkı!" ...göğsünün yanında yumruğunu havaya kaldırdı ve 
parıldayan bir gülümsemeyle! 

RCMP federal tutuklama emrinden kaçmak için Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'ndan Montana'ya, 1200 metre yükseklikteki Rocky 
Dağları'nın üzerinden 60 mil yürüdüm. Ben buna Von Trapp ailesinin yürüyüşünü tersine çevirmeyi seviyorum. Ancak 2010 kışının 
çoğunu Montana ormanında, zemini ve duvarları çam dallarından, çatısı ise uzun, muşamba ve dallardan oluşan bir sığınakta 


yaşamak zorunda kaldım. Daha zor bir dönemdi ama bunu yapabileceğimi kendime kanıtladım. 


Matt Hale'in tutuklandığı ve kıyametin koptuğu dönemde WCOTC'ye dahildiniz. 


Bunca yıldan sonra şimdi o dönemleri nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce sonucu farklı olabilir miydi? 


Matt tutuklandığında WCOTC'de yalnızca 7 ay kadar kalmıştım. Ondan biraz daha yaşlı olmama rağmen, onun 


Lefkow telif hakkı davasıyla ilgili sert rahatsızlığı hakkında çok fazla şey söylemenin bana 
düşmediğini hissettim. Haber bültenimiz The Struggle'daki yazılarından Başbakan Hale'in 
WCOTC'nin sistem tarafından manipüle edilmesinden memnun olmadığını söyleyebilirdiniz. 
Geriye dönüp baktığımda, onunla yaşlı bir adam olarak konuşmak için gönderdiğimiz e- 
postalarda daha fazlasını denemiş olmayı, onu alt etmeleri için onlara herhangi bir fırsat 
vermemesini teşvik etmeyi isterdim. Ama çok saygılı olmaya çalıştım. Yanlış seçimdi. Bir 

daha asla böyle bir hata yapmayacağım. Dava açan Hıristiyan kilisesi Yahudilerin paravanıydı. 
Daha önceki durumlarda, uzun yıllardır bir logoya sahip olan kuruluşların, yasal kayıt olmasa bile, 


logoyu muhafaza etmelerine izin veriliyordu. 


Sanırım Matt'i ilk kez ABD'deki talk şovlarda gördüm - genellikle 70'li ve 80'li yıllarda popüler olan geniş 

kadın izleyici kitlesi vardı... Tanrım, onu ilk gördüğümde 17'den, hatta belki de 16'dan çok da büyük değildi..O 
gençti. Etkilenmiştim ve o zaman bile bunları söylemesine sevindim. Adil bir toplumda onun hakkında daha fazla haber olması 
gerekirdi. Muhtemelen 11 ya da 12 yaşında Mein Kampf'ı okuduğundan bahsetmişti; ben bunu ve diğer eserleri 12 ya da 13 
yaşındayken okuduğumda bu yankı uyandırdı. Matt elbette hukuk mezunu ve keman çalıyor. Sarışın April Patterson'u tanıyordum 


(Gaede ile karıştırmayın) - bir süre onun vekil sekreteri/asistanıydı. 
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bir kaç ay. Matt tutuklandığında Jeff Schoep'le birlikte oradaydı. Elindeki görevlere çok odaklandığını ve çoğu kişi tarafından 


özellikle sosyal olmadığı algılanabileceğini ve bunu iyi anlayabildiğimi söyledi. Kiliseye katıldığım için çok gururluydum ve hala 
da gurur duyuyorum. Bundan önce 49 eyalette ve sanırım 20'ye yakın ülkede üyemiz vardı. Son eyaletteki tek üye bendim, 
hahaha. 

İşlerin farklı olduğu konusunda: Karizmatik liderleri alt etmeye çalışacaklar. Bu, insanlık tarihinde hep böyle olmuştur. 2000 
yılı aşkın bir süredir Yahudilerle savaşıyoruz ve bu durum çok çok uzun bir süre daha devam edecek. Bu yüzden rotanızdan 
ayrılmamaya ve savaş için değerli bilginizi ve enerjinizi merhumlarınıza, hem tanıdığınız hem de asla tanımayacağınız kişilere 


aktarmaya kararlı olun. Sizin ve onların DNA sürekliliği sayesinde sonsuz yaşama kavuşursunuz. 


Eğer ABD, SSCB gibi dağılırsa, böyle bir senaryoda Matt'in serbest kalma şansının yüksek olacağını düşünmek hoşuma gidiyor. 


Son yıllarda video aktivizmi üzerine çok çalışıyorsunuz. Yeni nesillerin çoğunluğunun kitap okumayı pek sevmediğini 


düşünürsek bu konuya daha fazla odaklanmamız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? 


Videolar rüya gibidir. Geceleri beyninizde gördüğünüz rüyaların mekanik 
kopyaları. Rüyalar elbette kadınların ve kontrolörlerin bizi inandırdığı gibi 
"Tanrı"dan değil, insan beyni ve bezinde uyku sırasında salınan 
psikotropik kimyasallardan kaynaklanmaktadır. Yani tüm insanlar 
"psychedelic tetikleyicilerdir". Her neyse, videolar, temel kaliteleri 
veya referans çerçeveleri anlamında bu psikedelik gezilerin görsel 
yaklaşımlarıdır. Hareketli hologramlar norm haline gelirse -eğer 
bütün bir Roma Kolezyum gösterisi "robotik ışık görüntüleri" ile 
yapılabilirse- bu yeni bir sınır olacaktır. O zamana kadar kesinlikle 
gen mühendisliğinin en iyi yönlerini uzun süredir kullanıyor olacağız 
ve insanların da hastalık derecesinde obez Hottentot DNA'sı için 
alışveriş yapacağından şüpheliyim, ha! O zamana kadar videolar, 
sürüngen olan limbik beyni etkiliyor... Bir videonun bilgisini özümsemenin "bekle ve gör" yönü var. Her ne kadar Yahudilerin 
bizi bu seviyeye getirmek için büyük ölçüde Jewellyhood filmleri ve televizyonları aracılığıyla kullandıkları yöntem olsa da. 
Televizyonu kontrol etmemiz gerekiyor. En azından bir uydu ve biraz TV erişiminiz olsun. Evet, videolar güzel; çok uzun bir 
süre hâlâ çok faydalı. Avrupalı milliyetçi partilere -Altın Şafak (Podblanc'ın Estonya'da bulunduğu dönemde düzenli olarak 
bağışta bulunan) Belçika, Macaristan, Fransa ve Birleşik Krallık'a- pek çok hayranlığım var! ABD'de bunlardan yokuz. Kürelere 
ihtiyacımız var. Avrupalılar genellikle organizasyonun bu boyutunda daha insani ilişkilere dayalı ve ciddidir. Tam donanımlı 


film yapımcılarına da ihtiyacımız var. 


Çok seyahat ettiniz, birçok beyaz ülkeden insanlarla tanışma fırsatınız oldu, hatta yanılmıyorsam birkaç yıl Avrupa'da yaşadınız. 


Gördüğünüz kadarıyla ABD ve Avrupa'daki milliyetçiler arasındaki farklar neler? 


Avrupalılar, Amerikalıların büyük ölçüde eğilimi olduğu gibi bilgi karşıtı veya entelektüel karşıtı değiller. Elbette, her iki 

durumda da önemli istisnalar var. İnsanlar muhtemelen burada daha kolay gülümsüyor ve gülüyorlar - en azından 2008 

sonbaharına kadar, o. Hayatlarımızı nerede geçirirsek geçirelim ya da atalarımızın çoğunu nerede geçirirsek geçirelim, 

hepimizin büyük, ortak, geniş bir DNA ailesi olduğumuzu anlamamızın önemli olduğunu düşünüyorum; gerçekten değerli bir azınlık ol. 
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Kalabalık Karanlık Gezegen, sayıca çok üstün ve biz bu eğilimi tersine çevirmeden önce sayısal olarak çok daha yakın bir zamanda düşmeye mahkum. 


Beyaz olmayanlar, içinde bulunduğumuz kötü durumu hızlandırmaya çalışırken son derece saldırgan olacaklar ve şimdi de saldırganlar. 


Aynı zamanda Yaratıcı olarak da tanınıyorsunuz, Ben Klassen'in eserleriyle ilk ne zaman tanıştınız ve "doğru yol olduğuna" 


nasıl karar verdiniz? 


Gazetelere dönelim, 70'lerin başı-ortası. Ben Klassen o zamanlar biraz haber yapmıştı ve o zamanlar 


gazeteler aracılığıyla bilgi verileri büyük ölçüde bu şekilde elde ediliyordu. 1968'de 


George Wallace'ın kampanya çalışanıydım. Lisemde konuşmalar yaptım. 
Youth for Wallace'tan geriye kalanlar Dr William L Pierce'ın e-posta listesi 
oldu. Alex Linder, zencilerin doğanın biyolojik yürüyen erken uyarı sistemleri 
olduğunu, kötü göründüklerini, kötü ve yüksek ses çıkardıklarını ve sıklıkla 
koktuklarını belirtiyor. 

- sizi (ve özellikle Beyaz kadınları) uyarmak için duyusal aşırı yük. 

Sanırım bunu genç yaştan beri fark ettim; 10'nun ve fazla sosyal cila ya da 
yatıştırıcı cila olmadan doğal olarak dürüst konuşma eğiliminin sonucu. Benim 


yöntemim buydu; hala. 


Şu anki ABD başkanı Obama'yı eleştirirken oldukça yüksek sesle 
konuşuyordunuz, ayrıca Obama'yla gençken tanıştığınızı ve onun ABD'de 
doğmadığını söylediğini anlatan bir anekdotu da hatırlıyorum... Neyse, beyaz 
yanlısı topluluktaki pek çok insan Obama ilk döneminde seçildiğinde bunun iyi 
bir şey bile olabileceğini, beyaz Amerikalıların rüyalarından uyanmasına yardımcı 

olabileceğini söylemişti, özellikle de sağlık hizmetleri, vergilendirme, silah kontrolündeki tüm değişiklikler göz önüne 
alındığında... Sıradan beyaz insanların bu yüzden uyanmaya başladığını mı düşünüyorsunuz? Obama'dan önceki durum ve 


şimdi ne görüyorsunuz? 


Evet, 1981 civarında Obama'yı taksimde kullandım. Şu anda 61 yaşındayım; Ondan 9 yaş büyük. Onu sürdüğümde sanırım 
29 yaşındaydım (doğum günüm ekimde). O zamanlar dünya gezginiydim ve sohbetimizden keyif aldı. White Bank Başkan 
Yardımcısı büyükannesi ve kendisinin yaşadığı yüksek bina olan 1617 Güney Beretania'da yarım saat kadar konuştuk. Sadece 
"yolcudan sürücüye taksi" - bu tür olaylar ticarette yaygındır. Beynimi bu olayla damgalayan anımsatıcı hileleri size 
anlatacağım: 1. Kendisi beni selamladığında Kuhio 

Bulvarı'nda 2 yerel adamla birlikteydi -sanırım Seaside ve Kuhio'daydı, açık ara en büyük eşcinsel barına oldukça yakındı. 
Honolulu, "Hamburger Mary'nin" adını verdi. Chicago'daki "eşcinsel" yaşamını yıllar sonra, eğitimli ve mezun küçük bir 
balerin olan Yahudi Rahm Emanuel ile birlikte anlatıyor http://bit.Iy/ON 1whb). 


2. McCully köprüsü üzerinden Waikiki'den çıkıp bungalovların ve dairenin içinden geçmemiz gerekti. birçok tek yönlü 
caddeye sahip binalar. Hata yapmamaya ve müşterilerimin üzerine yanlışlıkla sayaç koymamaya her zaman dikkat ettim ve 
orada sadece 2 yıldan biraz fazla bir süredir taksi şoförlüğü yapıyordum. bu yüzden ondan bana en iyi dönüşleri göstermesini 
istedim ve o da yaptı. 

3. Adı "Barry" idi. Ortak bir Yahudi ismine sahip siyahi bir adam ve söz konusunda bu kadar yetenekli mi? Basketbol boyu 
uzun olmasına rağmen (burslu mu?) sıradan bir siyahi olmadığını düşündüğümü hatırlıyorum; babasının kasabada Yahudi 


bir avukat olabileceğini düşündüm. 
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4. İkimiz de özel okula gittik - o, H1 otoyolunun sadece birkaç veya üç blok ötesindeki Punahou'ya; ben bir 

Boston MA'daki yatılı okul. Bizim gibi siz de gençken bunun önemli bir şey olduğunu ve "mavi kanlı bir aristokrat" olduğunuzu 
düşünürsünüz. 

5. Hawaii, bir zamanlar genç Japonlar arasında Komünizmin/Sosyalizmin büyük olduğu çok yozlaşmış bir yer. 

Temel olarak orada Demokrat partiyi başlattılar (canlandırdılar). Sadece taksi kullanmak için izin alınmasında çok fazla yolsuzluk 
vardı. Mükemmel bir şekilde başardığınızda size sözlü olarak başarısız olduğunuzu söylerlerdi. O günlerde yaklaşık 650 beyazdan 
30 veya 60'ından fazlasının olmadığını hayal ediyorum. 


Ben de Barry'ye bunu sordum. "Bana çok ırkçı görünüyorlar" dedim. "Elbette öyledir" diye yanıt verdi. Bunu bana açıkça itiraf 
eden ilk yerli oydu ve bunu duymak oldukça özgürleştirici bir duyguydu. Konuşmamızın çoğunun konusu da buydu. 6. Temel 
olarak şunu söylediğimi açıkça hatırlıyorum: "Eh, sen kamaaina (not: Hawaii dilindeki kelime "Hawaii'de doğmuş" anlamına gelir), 
dolayısıyla kültürün tüm bu ince nüanslarını anlamak senin için çok kolay; asla anlayacağımı sanmıyorum." . Burada çok düzgün 
bir İngilizceyle beni düzeltti, "Hayır hayır! Daha önce de söylediğim gibi" (birkaç dakika önceki konuşmamızı 


kastetmişti) "...Ben burada doğmadım, buraya bebekken geldim!" "Ah doğru, öyle söyledin ama ne 


demek istediğimi biliyorsun; bilinçli olarak hayatın boyunca çoğunlukla buradaydın. 
hafıza", 


Yani Milli Güvenlik Teşkilatı'nda ve diğer üst düzey devlet adamlarında gerçeği bilen insanlar var. 


Amerika (umarım) yakında düşüşe geçerken son derece doğru bir aşamadadır. 


Beyazların göçü fikrini hâlâ beyazların çoğunlukta olduğu bölgelere mi tercih edersiniz, yoksa ne 


pahasına olursa olsun yaşadığımız yerde 'yerimizde durmamız' gerektiğini mi düşünüyorsunuz? 


Sırbistan topraklarının 1/4'ünü kaybetti. Bazı Kosovalılar belki beyazdır ama ben çoğunluğun beyaz 
olmayan Arnavutlar olduğunu düşünüyorum. Kaliforniya'ya sıklıkla "Calikosovo" diyoruz. Bu ülkede 
-NYC, Miami, Los Angeles, Philadelphia, Memphis- hatta Atlanta ve Chicago'nun bile bir daha 
Beyaz çoğunluğun olacağını hayal edemiyorum. Eğer bu sistemlerin bu kadar harika olduğunu 
düşünüyorlarsa bırakın kendi aralarında boktan hükümet ve DNA karmaşası sistemlerinde 
yaşasınlar. Onlardan uzaklaşıp küçük, güçlü, birleşmiş Beyaz uluslara ayrılmalıyız. Eğer bunu 
yapmazsak, Batı Satrapları, Kushei, Toharyalılar, İskitler, Kuşanlar vb. olarak karışacağız. Eğer 
ayrılmazsak, bunu neden ve ne yaptığımızın bilincinde olarak yüksek bir bilinçle isteyerek yaparsak 


başarılı olamayız. Yani yapmalıyız. Elbette bazıları bizi düzenimize, Beyaz yerlerimize kadar takip 


etmeye çalışacak. 


Artık olmayabilirler. Bu gol. 


İslam ve Hıristiyanlığa bakış açınız nedir? Ayrıca, Yaratıcılığın bize öğrettiği gibi, Yahudilerin Hıristiyanlığı ilk etapta icat ettiğini 
varsayıyorsak, neden Yahudilerin Hıristiyanlığa saldırdığını düşünüyorsunuz? Belki de Hıristiyanlığa değil de Hıristiyanlara 


saldırdıkları için mi? 


Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamcılık üçlüsüne bakıyorum, çünkü tüm İbrahimi Yahudiler aynı otun varyantları. Yahudiler 
Hıristiyanlığa saldırıyor ve ardından ortak ot kökleri hakkında hosannalar söyleyerek yerleşim bölgelerini ele geçiriyorlar. 
Eyalette en büyük destekçilerine, yani Evanjelik Hıristiyanlara karşı çok küçümseyici davranıyorlar. Haredim, Hasidik veya hangi 


bahçe çeşidine bağlı. Kontrolü sürdürmek için yaptıklarını yapıyorlar ve 
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Kuzey Amerika'da olsun, AB'de olsun, hükümetlerimiz ve toplumlarımız üzerinde para/psiyop hakimiyetleri var. 

her nerede. Elbette kendilerini her bakımdan çok üstün görüyorlar. İsrail'in yaklaşık 3/5'i Polonyalı Yahudilerin soyundan geliyor. 
Polonya'da köylerde Yahudiler haftalarca süren Talmud tartışmaları yapardı. Kazananlar, girebilecekleri en gelişmiş okullara 
gönderilecek ve köydeki tüm Yahudiler katkı sağlayacaktı. Daha sonra lisans mezunu akademisyen, başarılı bir tüccarın kızıyla (iş 
becerileri kanıtlanmış bir aile) evlendirilebilecekti. Polonya kralları ve prensleri, kendilerine geniş yetkiler bahşedilmiş Yahudi vergi 
tahsildarlarına sahip oldular; kraliyet liderleriyle birlikte ya da tek başlarına seyahat ediyorlardı ve sık sık bir kasaba ya da köydeki 
Aryan kadınlarının en güzellerini, nişanlı yeni kocasının önünde seks yapmak için seçiyorlardı. Bu, Polonya'daki Beyazların büyük ve 
geçerli bir kızgınlığına ve nefretine yol açtı. Bu yüzden hikayeyi görmeniz için anlatıyorum; bu onların uyguladığı öjeni. Tıpkı bir 


çiftçinin hayvanlarıyla yapacağı gibi ve gelecekte bizim de yapmamız gerektiği gibi. 


Şunu da eklemek isterim ki Çinliler ve Koreliler genetik/öjenik kanunlar konusunda Beyaz karşıtı Batılı uluslar kadar kısıtlayıcı 
değiller. Bugün bile Beyaz kadınları "çiftçiliğe" başlayabiliriz; dünya çapındaki tüm Beyazlar tarafından talep görüyorlar. ABD 
dünyanın en şişman ülkesidir. Walmart'ın süper merkezlerinde "havada yüzen" kara deniz ayılarını görmek şok edici; onlar her 
yerdeler ve siz aşırı azınlıksınız. Dolayısıyla, Beyaz kızları kelimenin tam 
anlamıyla toplayıp yetişkinliğe ulaştırmak fikri size tiksindirici veya 
ahlaki açıdan yanlış gelebilir. Ama artık yapılabilir. Kendimizi yeniden 
üretmek sınırlamalarımızdan kurtulmanın yoludur. En iyi DNA'yı 
kadınlardan ve erkeklerden alabiliriz. Bunu çok araştırdım; eyaletlerdeki 
bu işletmelere katıldım ve yumurtalarını defalarca satan, 1O'su 150'nin 
üzerinde olan kadın dahilerle konuştum. Şu anda 12.000 $ gibi düşük 
bir ücret karşılığında bir çocuğu taşıması için bir kadın kiralayabilirsiniz. 
Büyük WN dehası bilim adamı James Bowery beni buna ikna etti; Tek 
yapması gereken bana söylemekti ve ben de "anladım". Umarım siz 


de öyle yaparsınız. 


Benim için Yaratıcılık, Bushido'nun eski bir şeref kuralı gibidir, ancak şu an bizim için, Beyazlar için. Çünkü gökyüzünde hayalet yok. 
DNA'yı sürekli kopyalayarak/geliştirerek bizi gelecekteki ölümsüzlüğe yönlendirmek Irkımızın ahlaki onurudur. Sizler fedakarlık 
yapan, ölen ve muhteşem, tehlikeli, trajik, kahramanca hayatlar ve anlar yaşayan çağlar boyu varlıkların sonucusunuz. Ve sonra 
sonsuza kadar unutuldular. 

Bilinç ve varoluşun bu gizemi yüzünden ıssız. Sizin gibi hücreleri dışında zamanda kaybolmuşlar! Üstünde 

gitmek. 

Gençseniz çok çalışın. Mantıklı ol. Tarihteki büyük Beyaz adamlar hakkında bilgi edinin. Onları kopyalayın. Onların başarılarını taklit 
edecek şekilde kendinizi şekillendirin. Sizden daha genç veya daha az deneyimli olanlara öğretin. Kararlı ol. 

Avrupa'da, Yaratıcılığı bu kadar ilerletmiş olan ve şimdi de bunu yapmaya devam edecek olan hepinize teşekkür ederim, çünkü 
ülkeler Beyazlardan nefret eden, Beyazları kıskanan ve en kötüsü, küresel çoğunluk arayan beyaz kadınlarla (cinsiyet) doludur. 
-Beyazlar. Bize asla yardım etmeyecekler; sadece bizimle savaşın. Yalnızca finanse edilenlerden biri nerede 


Beyazların hayatta kalmasını ve hatta refahını teşvik eden uluslararası kuruluşlar? Bir tane bile yok! 


CREDO 64- RAHOWA'yı UNUTMAYIN! 
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When one becomes racially aware and enterssthescause there is a major chagge: How we reat, how 
we view things and how we present ourselves'- Many adopt a large sense of pride as rightfully so, when 
in comparison to the falsehoods we have “been taught about our own people and history: We strive to 
be better people, more conscious,, more aware* But sadiy many overdo it, they go over board and try 

i to change everything about themselves to try *ö âppease others with the cause that have done the 
same thing Of course there should be many things in all of us that needs to change: Some not spetifi- 
cally for the cause but to be better people in general: There are some that need to change things about 
themselves to have a better impact on What we are trying to accomplish:, Common personality #laws ; 
we all have* o N 

But | believe it is vital to retain a good'ehunk of who you are The things you might like and 
enjoy: İF they are not detrimental to the racialist cause why not enjoy them? lt makes you feel normal 
np a world that is abnormal: | have seen many burn out in this cause böcaüse they went too far with 

hange: They böcome isolated, pessimistic and obsessive: Klassen believed strongly in the creed he set 
forth for us all but never stopped being the man he was: If you read Against the evil tide you would 
see he enjoyed many thing in life and felt no shame for. it: Me personally, i am a football fan (American 
football) i am a fan of the San Fran 49ers and have been since i was a young child: Watching Joe Mon- 
tana win and comeback in games» with heart and determination was inspiring: Have i went out of my 
way to enjoy these things, was it detrimental to the cause? No: | have never spent a dime on memora-“* 
bilia, jerseys or merchandise- Ünlike those ,Joe blows out there that do go overboard: But if i sit down 
for a few hours on a Sunday and enjoy a football game, what damage does it cause? Nothing! Actually 
it saves me from going crazy obsessing everyday about the problems we face: Being a parent this is im- 

* portant as well but to focus it in a positive direction is key: İf your child enjoys something don't hinder 

| him or her guide it in the proper direction: For instance if they are into football likeme don't discour- 
age it but help them focus on white athletes and the inspiration that person can give them» Talk to 
them about how hard they work to get where they are and hopefully that would inspire them: Only 
discourage any idolizing of nom-white athletes* Anyway back to the point it is essential to keep your 
own identity, your own life, outside of ouncauseNeVer let anyone ever make you feel guilty for enjoy- 
ing the things you like/ p IR e 

These people who obsess probably have more ©0 hide then anyone they hide who they are personally 
deep down out of shame- This isa destrilekiyes tefiderey- Many of our fellow Racial Loyalists suffer 
from 'this* They put this imagine of whö they shöüld be into their heads and suppress who they are 
completely: Of course there is a certGin image we muSt portray when in the limelight but when someone 
does it all the time", well that my friends is what you call a poser: Another point to this is when you 
are-yourself, you are percelved differentiy to those you interact with people: Especially the sheeple! If 
you show them you are a regular person and not just a mere image of what the media tells #hem you 

Hare, you will see our message will Le more, receptive 

| Rev Hale used Ef balk about Ta4versation brain bombs to drop in regular talks with people on the 
street But if yoy “start off a conversation with sghething 95X of our people are uncomfortable with 
talking about you İvill scare them off | Instead, brina, Up” wormal things, things they enjoy and perhaps 
you enjoy (o Puf them at gase and drop hints, let Bhöm! 'walk right into the conversation about race* 
Trust me try gt and you williğee it wgrks- But remember; to be yourself and a big kes »be to comfort” 
able with wko YOU are: Igmdte the false, shame many WilEry to put on you for being Mormal: For isn't 

Mit the “ngfmal" people we want tosretruit: Not the 'pakâde of social outcastsji s0clöpaths and. “specia 
needs" people we have accepted* For we wi accomplish nothing with them otheri&heni more disappoint- 
ment:4We tell the sheeple not töğconform' “with politiğâl cörrectness, when we ariform to , stere97 
eypejf they have put on us | efaly höpe my message is clear here: | am not sayın do *w. hatever yo 
want for then'we will lose our path, no, i am saying enjoy life, be yourself andğou Will. Af Miğphings | 
easier when we simply do what come$i atural to not only ourselves but &he rgcialist 7 “Merge the 
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Propaganda, programlama, eğitim ve aydınlanmanın gerçekleştirilmesinde bazı temel kurallar l 
devreye girmektedir. Beyaz Irk'ın artık dahil olduğu ve aslında hayatta kalmak için verdiği savaş, 
temelde bir zihin savaşıdır. Bu, ezici bir çoğunlukla, artık sadece kimyasal ilaçlarla değil aynı zamanda 
psikolojik zihin bükücülerle de fena halde kirlenmiş olan Beyaz zihin için bir savaştır. 


Sadece uyuşturucuyla değil, daha da fazlası zehirli fikir saldırılarıyla fena halde kuşatılmış durumdayız. 
Ölümcül bir psikolojik savaş kuşatmasının insafına kaldık, ancak Beyaz Irk bunun pek farkında değil. 
Buna propaganda, zihin çarpıtma, zihin karıştırma, programlama ya da ne derseniz deyin, Beyaz Irk 


çoğunlukla karşı taraftadır, neredeyse savunmasızdır ve bir yaylım ateşi kadar geri dönmez. 


Bu incelemede odaklanmak istediğim psikolojik savaştır ve bu savaşın ana konusunun ırksal olduğu 


gerçeğidir. Kısacası, ölümcül düşmanlarımız olan genel olarak kurnaz Yahudilerin önderlik ettiği çamur 


ırklarının bize, yani Beyaz Irk'a karşı yürüttüğü psikolojik savaşın kaybeden ucundayız. Bu alanda, tüm 
zamanların bu usta sinsileri rakipsiz uzmanlardır ve çok eski zamanlardan beri böyle olmuştur. Başka hiçbir 
ırk buna yaklaşamadı bile. Ezici bir çoğunlukla başarılı oldular ve sayı ve yaratıcılık bakımından yetersiz 
olmalarına rağmen artık dünyanın insani ve maddi kaynaklarını kontrol ediyorlar. 


Diğer her çabada olduğu gibi, başarıyı büyüleyen takip edilmesi gereken bir dizi temel temel kural vardır ve 
kaçınılması gereken şehvet aptallığı olan bazı yuhalamalardan kaçınılmalıdır. Bu tenis için de, iş dünyası için de, 
eğitim için de, politika için de, ya da konumuz olan propaganda ve aydınlanma için de geçerlidir. Etkili olabilmek 


için belirli temel kurallara uymanız gerekir; bilinen tuzaklardan kaçınmanız gerekir, aksi takdirde başarısız olursunuz. 


Bütün bunlar bizi asıl konumuza geri getiriyor: Yahudiler ve çamur ırkları tarafından agresif bir şekilde üzerimize J 


iğ. 
AN 
Nar, 
dayatılan ırksal savaşta etkili psikolojik taktikler - kaybettiğimiz bir savaş. b. 
Şimdi bu özel savaş için geçerli olan bu temel temel kurallardan bazılarını listeleyeceğim, ancak bunlardan # « 
bazıları her türlü savaş için eşit derecede geçerlidir. 
1. Düşmanınızı açıkça tanımlayın. Bir soyutlamayla veya bir hayaletle (şeytan gibi) savaşamazsınız. 
2. Düşmanlara karşı savaş, ancak ilk önce düşmana karşı yapılabilecek tüm günahları ve ihlalleri onlara r 
suçlayan başarılı bir nefret propagandası kampanyasından önce gelirse başarılı bir şekilde yürütülebilir. > 
Yahudiler otuz yıl boyunca İngiliz halkını, Birinci Dünya Savaşı'na hazır olmadan önce Almanlardan nefret di 
j 


etmeye ve nefret etmeye şartlamak için agresif bir şekilde şartlandırdılar. Kaiser'i Hitler'e barışın kötü 


adamı olarak görüyordu. (Bu, Yahudilerin takip ettiği yüzlerce örnekten yalnızca bir tanesidir.) 


3. Savaşta her şey "adildir". Sadece hayatta kalma önemlidir. Bu, General Douglas MacArthur 
tarafından farklı bir şekilde ifade edilmiştir: "Zaferin yerini hiçbir şey tutamaz". Ancak biz Yaratıcılar, 
konumumuz için daha da güçlü gerekçelere sahibiz ve temellere geri dönüyoruz: DOĞANIN SONSUZ a 
YASALARI. Ve Doğa yüksek sesle ve net bir şekilde şunu söylüyor: Kendinize iyi bakın, engel yok. Sonuç 
olarak, kendi türünüzün hayatta kalmasıdır ve Doğa, bu yasaya uymayacak kadar aptal veya tembel olanları 


acımasızca cezalandırır. 


Jmp eriumi P | ii Yi “ 


ceza: yok olma. (Bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. Yaratıcı İnanç No. 61, Beyaz Adamın İncilindeki "Suçluluk 
Kompleksi ve "Adillik Nevrozu - Beyaz Adamın Makyajındaki İki Ölümcül Zaaf".) 

4. Yaklaşan (veya devam eden) savaşa hazırlamak için kendi güçlerinizi organize edin ve kutuplaştırın. Bunu yapabilmek 
için sevdiğiniz, değer verdiğiniz, istediğiniz, hain ve iğrenç bir düşmandan korumanız gereken bir varlığa, bir hazineye 
sahip olmanız gerekir. Bu varlığın da tanımlanması gerekiyor ve biz Yaratıcılık Hareketi olarak bunu açıkça yapıyoruz. 
Bizim için yeryüzündeki en değerli hazine Beyaz Irktır ve yalnızca Beyaz Irktır. Ona tam bağlılığımızı, tam bağlılığımızı, 
tam sevgimizi veriyoruz. Ayrıca Beyaz gen havuzumuzu korumanın en büyük yükümlülüğümüz olduğunu, bunu 
yapmamanın ise en büyük suç olduğunu belirtiyoruz. Bu, onu yalnızca yok olma tehlikesinden değil, aynı zamanda ve 
belki de daha da önemlisi, kirlilik ve kontaminasyondan korumak anlamına gelir. Yahudilerin ana şalterin başında kibirli 
bir şekilde oturup Afrika'nın siyah kanını Beyaz Amerika'nın veya diğer Beyaz halkların damarlarına pompalamasına 


artık hiçbir koşulda tahammül edemeyiz. 


Yukarıdakilerin artık apaçık bir gerçekliğe dönüştüğüne ve Beyaz ırksal gen havuzunun kirlendiğine ve kirletildiğine hiç 
şüphe yok. Beyaz Irk'ın gözlerinin önünde ortaya çıkan bu felakete kayıtsız kalması ve kayıtsız kalması, zamanımızın 
©) dinmek bilmeyen dehşetidir. 
Yaratıcılık Hareketi bu hain felaketle mücadelede ön saflarda yer alıyor, onu ifşa etmeye ve gidişatı 
| tersine çevirmeye kararlı. Yukarıdaki dört savaş noktasını listelerken elbette yalnızca birkaç temel 


v 


l 


© noktayılisteledik, ancak bu temeller doğrudan şu anda karşı saldırıda bulunduğumuz ve gelecekte 
« de yürütmeyi planladığımız ırksal ve psikolojik savaş için geçerlidir. 
| 


Bu mücadeledeki asıl sorunun düşmanın gücünden çok, olduğunu görüyoruz. 
Yahudiler, zenciler ve çamur ırkları - ama bizim gereksiz ve kendi kendimize empoze ettiğimiz zayıflık 
Beyaz Irksal Yoldaşlar kendilerini savunma konusunda istekli (ya da isteksiz). 
Beyaz Adam'ın beyni düşmanın propagandasıyla öylesine kirlendi ve karıştı ki, öyle görünüyor ki, 
düşünemiyor ya da düzgün düşünemiyor. Bu bizim asıl sorunumuz ve 
kampanyamızın hedefi. 
Bu nedenle Beyaz Adam'a etrafında kutuplaşabileceği bir inanç, bir program ve bir din veriyoruz. Bu, 
şerefe, gurura ve kendi ırkımıza olan güvene dayanan son derece saldırgan bir ırksal dindir. Düşmanlarımıza 
karşı düşmanlığı, alayı ve aşağılamayı savunan bir inançtır. Ve bunu iyi psikolojik nedenlerden dolayı 
yapıyoruz. Zencileri oldukları gibi adlandırdığımızda, bunu kaba ve eğitimsiz olduğumuz için değil, tam tersi 
nedenlerle yapıyoruz. Biz ne kabayız ne de eğitimsiziz. Tam tersine, bu yaklaşımı benimsiyoruz çünkü özellikle 
ırk meselesinde, Nature's Finest ile bir zenci ya da orangutan arasındaki farkı bilmeyen ortalama köylüden çok 
ama çok daha iyi eğitimliyiz. Beyaz Irk'a ev sahipliği yapmak istiyoruz 
Tüm Doğanın bize bağırdığı birkaç gerçek -- ve bunlar: 
1. Bütün insanlar eşit değildir. Aksine Doğada eşitlik yoktur. 
2. Biz, Beyaz Irk, Irk yelpazesinin en tepesindeyiz, zenciler ise en altta. Bizi ayıran büyük bir uçurum 


var; zencileri maymunlardan ayıran uçurumdan daha büyük bir uçurum. 


3. Beyaz Irk, farkında olmadan, düşmanın vahşice ve amansızca yürüttüğü, ırksal bir yok etme 


savaşına dahil oluyor, ancak Beyaz Irk'ın bundan neredeyse tamamen haberi yok. 


BT 
Na, 4. Beyaz Irk'ı tartışmasız yok olmaktan kurtarmak için Beyaz Irk'ı toparlamalı ve 
. kutuplaştırmalıyız, sorunları net bir şekilde tanımlamalı ve düşmanı açıkça tespit etmeliyiz. 


Bunu defalarca yaptık. 


Jmp CTiunk NE. ? çer . 


5. Ayrıca sadece düşmanı tanımlamanın yeterli olmadığını, aynı zamanda saldırmamız, düşmana karşı suçlamalar ve ithamlarda 
bulunmamız (bunların hepsi doğrudur) ve düşmanımızı kınamamız, karalamamız, aşağılama ve alay etmemiz gerektiğini de 
vurgulamak istiyoruz. tıpkı bize yaptıkları gibi. Hayatta kalmak istiyorsak, kendi tarafımızdaki duyguları uyandırmalı ve Doğanın 
bize bahşettiği tüm ırksal içgüdüleri ortaya çıkarmalıyız. Ve Beyaz Irk'ın ne pahasına olursa olsun hayatta kalmasını istiyoruz. 
Hiçbir fiyat çok yüksek değildir, hiçbir yol çok uzun değildir. 

6. Bu savaşın ırksal, psikolojik, ekonomik, fiziksel, zihinsel ve hepsinden önemlisi anlambilimsel bir savaş olmak üzere tüm 
yönleri ve tüm kaynakları içerdiğinin farkındayız. Bu incelemede özellikle odaklandığımız şey psikolojik ve anlamsal savaştır ve 


bu bağlamda Yahudilerin yüzyıllar boyunca fazlasıyla gösterdiği gibi klişeler, sloganlar ve sloganlar özel bir öneme sahiptir. 


Tıpkı George Orwell'in 1984'ünde Kuruluşun gizlice bazı kelimeleri, anıları ve olayları "hafıza deliğinden aşağıya" silmesi gibi, 
Yahudi güç merkezi de şimdi dilimizi ve düşüncemizi tersine çeviriyor ve dünyamızı koruyacak her şeyi aşamalı olarak ortadan 
kaldırıyor. Beyaz Adam'ın mirası ve kimliği. Bir nesilden daha kısa bir sürede ne kadar başarılı olduğunu göstermek için Big 
Webster's Dictionary'ye bakalım. Ortalıkta üç kitabım var. Bir Webster's Third New International Dictionary (Kısaltılmamış) 1961. 
Diğer ikisi New Webster's Dictionary of the English Language 1981'dir. 


Son ikisinde (1981) "zenci" kelimesi bile geçmiyor. 1961 Baskısında, zenci kelimesinin ya temel kelime ya da bir 


kelimenin ya da ifadenin kökü olduğu on yedi farklı giriş vardır. Bunlar şunlardır: zenci, zenci yavrusu (iki bitkiden 
biri: mor çiçekli bir sanicle (Sanicula bipinnatipda): mavi gözlü bir çimen (morumsu mavi çiçekli Sisyrinchium 
bellum.), zenci böceği (Negro bug,.), zenci avcısı ( yerde ateş eden küçük bir havai fişek.), zenci papatyası (kara 
gözlü Susan), zenci balığı, zenci kafalı kaktüs, zenci cenneti (bir tiyatrodaki en yüksek balkon veya koltuk sırası.), 
zenci kaz, odun yığınındaki zenci bir durumdaki görünüşlere aykırı bir şey (gizli veya belirsiz bir faktör olarak).), 


zenci çamı, zenci atıcısı (sapan.), zenci tırnağı (Brezilya cevizi), zenci otu, zenci yünü 


Bu, Beyaz Irk'ın hayatta kalması için hayati önem taşıyan önemli bir ırk ayrımını, dilimizin "hafıza boşluğundan" 20 

yıl gibi kısa bir süre içinde nasıl aşamalı olarak kaldırdıklarını gösteriyor. 

Sadece bir düşün! Eğer Beyaz atalarımız ırksal gurura sahip olmasaydı, ırksal kimliği kabul etmeseydi ve ırksal 

sadakat ve ırk ayrımcılığı yapmasaydı, sen ve ben şimdi sefil bir melez olurduk. 

Yahudi nasıl şiddetle kararlıysa, gelecekteki nesillerimiz de öyle olacaktır. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı, onları Nature's Finest'ten ayırmak için zenciler ve çamur ırkları gibi 
alaycı terimleri kullanmamız gerekiyor. Bu kelimeleri Beyaz Irklı Yoldaşlarımızın yeniden ortak 
kullanımına getirmek, kendi saflarımızı güçlendirmede, Beyaz Irk'ı kutuplaştırmada ve düşmanı 
tanımlamada şimdiden ileriye doğru büyük bir adımdır. Bunun kendi üyelerimiz ve genel olarak tüm 


Beyaz Irksal Yoldaşlar arasında tutarlı bir şekilde yapılmasını tavsiye ediyoruz. 


Bu bağlamda, şu anda kendi üyeliğimiz hala nispeten küçük (ancak büyüyor) olmasına rağmen, 
yaygın dalgalanma etkilerine sahip olduğumuzu ve "zenciler", "çamur ırkları" kelimelerinin 
kullanımı gibi laflarımızın çoğunun yanlış olduğunu görüyoruz. diğer Beyaz Irk gruplarının 
gazetelerinde, dergilerinde ve literatüründe genel kullanıma girmeye başlıyor. 
"Gökyüzündeki hayaletler" gibi ifadeler, kanser tedavilerindeki "kes, yak ve zehirle" 
referansı ve Yaratıcılık Hareketi'nin devreye soktuğu diğer bazı ayırt edici kelime ve 


ifadeler de öyle. 


Jmperiuma We 


O halde cesaretinizi toplayın. Yaptığımız şey tesadüf değil. Planlıdır, kasıtlıdır ve etkilidir. 
Sadece büyümekle kalmıyoruz, aynı zamanda tüm Beyaz ırk hareketini etkiliyor ve hızını belirliyoruz. Unutmayın, 
Roma bir günde inşa edilmedi, Yahudi-Hıristiyan hareketi de öyle. Unutmayın, biz sadece yarından sonraki 
günü değil, sonsuzluğu planlıyoruz ve atılmasına yardımcı olduğunuz temeller hem kısa hem de uzun 
vadelidir. 

Öyleyse kabul et. Irksal dini hareketimize katılın ve dahil olun. Bu süreli yayının her ay 100 kopyasını 
dağıtın. Geleceği unutmayın; sizin ve nesillerinizin geleceği, şu anda yapmakta olduğumuz işin 
başarısına, Yaratıcılık hareketinin başarısına bağlıdır. 

Bu başarının pek çok kişi için çok şey ifade edeceğini söylemek çok yetersiz bir ifadedir. Daha Beyaz 
ve Daha Parlak bir Dünya inşa etmeye yardımcı olun; çamur ırklarının artık Oregon eyaletindeki 
Kızılderililer gibi bir tehdit olamayacağı bir dünya. 
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